Op donderdag 15 januari 2026 organiseerden wij een
feestelijke High Tea

ter gelegenheid van ons 15-jarig jubileum en als
nieuwjaarsbijeenkomst.



Tijdens deze middag vierden we samen met alle lotgenoten, hun
partners en/of mantelzorgers ons jubileum. Onder het genot van
heerlijke hapjes, koffie, thee en andere drankjes was dit samenzijn
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het nieuwe jaar
gezamenlijk in te luiden.
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Tijdens de High Tea genoten we van de muziek van de
muziekgroep rond Nelis van der Krogt.




Een ziekte, zegt men, heb je altijd samen
Een ziekte is voor beiden even zwaar

En lief en leed met partner kunnen delen
Dat maakt je ook verdraagzaam voor elkaar

Een ziekte kan soms vele jaren duren

En wat als je 't gevaar niet onderkent

Dan wordt wat altijd “partners” heeft geheten
Op den duur, “verzorgster” en “patiént”

Want als je het op zijn levenspad zou komen
Hij zou precies dezelide weg dan met haar gaan
Dezelfde zorg en liefde aan haar geven

Vaak met een lach en soms ook met een traan

Zwijgend zit ze voor zich uit te staren
Uitgeteld, haar benen op de bank
Zomaar op haar levenspad gekomen
Mantelzorger tegen wil en dank

Lijdzaam toeziend moeten zij aanvaarden
Dat hij voorgoed aan het veranderen is

Hij heeft niet meer die uitstraling van vroeger
De kracht en energie die hij nu mist

Verzorgd te worden vindt hij meestal moeilijk
Afhankelijk te zijn dat doet hem pijn

Hij maakt zich boos als dingen niet meer lukken
Die zo vanzelf sprekend voor hem zijn

Zij denkt: als het ooit andersom zou wezen

Zou hij dan ook gewoon die dingen voor haar doen
Dezelfde zorg en liefde aan haar geven

En ook de veters strikken van haar schoen

En hij vreet zich vast in al mijn Lijf en leden
Ongeschoold haar man moeten verzorgen
Een zware aanslag op haar levenskracht
Ze wordt geacht om altijd sterk te wezen

Mijn rug wordt krom, mijn gangis wankel, traag
Mijn armen voel jk ongevraagd bewegen

Mijn handschrift, klein en kriebelig

Altijd voor hem klaar staan, dag en nacht De trolin mij, die maakt mijn toekomst vaag

Maar als je het haar morgen weer zou vragen
Ze zou precies dezelfde dingen voor hem doen
Dezelfde zorg en liefde aan hem geven

De veters steeds weer strikken van zijn schoen




Wilt u de Parkinsonliedjes van Nelis van der Krogt nog een
beluisteren, dit kan via diverse streamingdiensten ( o.a
Spotify) onder ‘Nelis van der Krogt’.



